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BÁO CÁO THAM LUẬN 
“Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bài học cần rút ra cho đảng viên hôm 

nay” được giao của Chi bộ 1 

 

Kính thưa:  

- Đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Đồng chí Trần Thanh Hoà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ 

- Kính thưa quý vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí! 

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn 

thể Hội nghị lời chào trân trọng, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và 

thành công.  

Hôm nay, Được sự phân công của Hội nghị, tôi xin thay mặt Chi bộ 1 

được trình bày bài tham luận về một sự kiện lịch sử quan trọng: Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước. Đây là bước ngoặt quyết định trong cuộc đời và sự nghiệp của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ ách đô hộ đến độc 

lập, tự do. 

Kính thưa các đ/c 

Vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, đất nước Việt Nam rơi vào tình 

cảnh nô lệ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Nền độc lập dân tộc bị xâm lược, 

nhân dân sống trong khổ cực và bần cùng. Trong bối cảnh đó, nhiều phong trào 

yêu nước nổi lên, nhưng đều thất bại vì thiếu một đường lối cách mạng đúng 

đắn, thiếu sự chỉ đạo của một lãnh tụ đủ tầm nhìn và kiên trì. 

Chính trong thời điểm đất nước cần một con người như vậy, Hồ Chí 

Minh, với lòng yêu nước sâu sắc, đã nhận ra rằng để cứu nước, cần phải tìm ra 

con đường mới, một con đường không chỉ dựa vào các phong trào yêu nước 

trong nước mà còn phải học hỏi, tiếp thu những tinh hoa văn minh từ các nước 

phát triển trên thế giới. 

Năm 1911, khi còn là một đảng viên, Nguyễn Tất Thành (sau này là Hồ 

Chí Minh) quyết định rời quê hương để ra đi tìm đường cứu nước. Bác đã vượt 

qua nhiều thử thách, gian nan, từ những chuyến đi xa, qua nhiều quốc gia và nền 

văn hóa khác nhau như Pháp, Anh, Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc. Đây là hành 

trình dài, gian khổ nhưng đầy ý nghĩa của người chiến sĩ cách mạng. Trong suốt 

hành trình đó, Bác không chỉ học hỏi về những thành tựu khoa học, kỹ thuật mà 

còn tìm hiểu về các mô hình chính trị, các phong trào đấu tranh giành độc lập 

của các dân tộc trên thế giới. 

Đặc biệt, Bác đã tiếp cận và nghiên cứu các tư tưởng cách mạng của các 

lãnh tụ như Lênin, Marx, Engels. Chính từ đó, Bác đã tìm ra con đường cứu 

nước đúng đắn: con đường cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc khỏi ách thực 

dân, bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
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* Tầm quan trọng của việc ra đi tìm đường cứu nước 

Việc Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước không chỉ là một quyết định 

cá nhân mà còn là một sự chuyển mình vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Nếu không 

có hành động đó, chúng ta có thể sẽ tiếp tục chìm trong sự nô lệ, bần cùng. 

Chính Bác Hồ đã đưa lại một niềm hy vọng mới cho toàn thể dân tộc Việt Nam, 

khơi dậy trong họ sức mạnh đoàn kết và niềm tin vào tương lai. 

Chuyến đi tìm đường cứu nước của Bác không chỉ là tìm kiếm lý thuyết 

cách mạng mà còn là sự thử thách, rèn luyện bản lĩnh, tư duy chiến lược của một 

lãnh tụ. Sau khi đã tiếp thu và vận dụng các lý luận cách mạng vào thực tế, Hồ 

Chí Minh đã trở về và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam đạt được những 

thành tựu vĩ đại, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng: Chuyến ra đi tìm đường cứu nước của 

Hồ Chí Minh là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc. Nó không chỉ 

đánh dấu một giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Bác mà 

còn là nguồn cảm hứng vô tận cho thế hệ hôm nay. Chính nhờ sự kiên định và 

trí tuệ của Bác mà chúng ta có thể tự hào đứng vững trên con đường độc lập, tự 

do. 

Lịch sử đã chứng minh rằng chỉ khi có một tầm nhìn đúng đắn, một lý 

tưởng cách mạng sáng suốt, dân tộc mới có thể vượt qua mọi thử thách để giành 

lại độc lập và tự do. Những bài học từ hành trình của Hồ Chí Minh ra đi tìm 

đường cứu nước vẫn sẽ mãi là ngọn đuốc sáng soi đường cho các thế hệ đi sau. 

Kính thưa các đồng chí, Chi bộ 1 nhận thấy có một số bài học cần phải 

được rút ra để học tập và rèn luyện như sau: 

Thứ nhất, ngày hôm nay, tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng, hoài 

bão của mỗi đảng viên phải được thể hiện bằng niềm tin vững chắc, kiên định lý 

tưởng và một lòng theo Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với 

chủ nghĩa xã hội; bằng đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, được thể hiện từ 

những công việc rất cụ thể, hằng ngày, trong học tập, lao động, công tác, huấn 

luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; bằng sự dấn thân làm những điều tốt 

đẹp, dám đột phá và tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

Thứ hai, trong giai đoạn hiện nay, học theo Bác, mỗi đảng viên phải thực 

sự chủ động và sáng tạo trong các hoạt động của mình. Theo đó, phải luôn có 

tinh thần đổi mới, sáng tạo, luôn trăn trở tìm hướng đi mới, cách tiếp cận mới 

đối với mỗi vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra và dám dấn thân vào những 

nhiệm vụ mới, khó; chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng 

dụng khoa học và công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh 

tế - xã hội, lập nghiệp, khởi nghiệp, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy 

nhiên, sáng tạo phải đặt trên nền tảng những gì đã có, xuất phát từ yêu cầu của 

thực tiễn, tích lũy giá trị tích cực và khắc phục được hạn chế, như con đường 

cách mạng của Bác là kế thừa từ truyền thống đấu tranh của dân tộc và qua đúc 

rút kinh nghiệm từ những bậc tiền bối đi trước. 
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Thứ ba, phải luôn nỗ lực học tập, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo 

những trào lưu tư tưởng, giá trị tiến bộ, tinh hoa của nhân loại vào thực tiễn xây 

dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Bối cảnh hội nhập, cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư giúp đảng viên có điều kiện thuận lợi để tiếp thu những giá trị 

tiến bộ, tinh hoa của nhân loại và các trào lưu tư tưởng tiến bộ trên thế giới, tuy 

nhiên, việc tiếp thu phải có chọn lọc, trên nền tảng các giá trị truyền thống cốt 

lõi của dân tộc, để làm giàu thêm bản sắc dân tộc. Đồng thời, phải tự mình nỗ 

lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm vào người khác; tích cực nâng cao 

năng lực ngoại ngữ, trở thành những công dân toàn cầu. 

Thứ tư, mỗi đảng viên phải tự làm giàu cho bản thân về tri thức, sức khỏe, 

kỹ năng, hun đúc khát vọng vươn tới những tầm cao và không bao giờ thỏa mãn 

với những gì đã đạt được. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi đảng viên phải ra sức 

học tập, rèn luyện, nâng cao nghị lực, ý chí quyết tâm, ý thức giác ngộ lý tưởng 

cách mạng, để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của tuổi trẻ, đóng góp xứng 

đáng vào sự phát triển bền vững của đất nước. 

Trên đây là một số ý kiến tham luận “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 

bài học cần rút ra cho đảng viên hôm nay” được giao của Chi bộ 1”. 

Một lần nữa, xin kính chúc quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể 

các đồng chí dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành 

công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


